
40-dagen bezinningsvieringen 

 

Wegens capaciteitsproblemen bij de vrijwilligers van de Vespergroep, was er besloten om de vespers 

voor de 40-dagentijd dit jaar niet door te laten gaan. 

 

Maar de vastentijd of de 40-dagentijd is juist nauw verbonden met Pasen. 

Het wordt gezien als een reinigingsritueel om daarna met een frisse blik en vernieuwde toewijding 

Pasen te kunnen vieren en de wereld weer in te gaan. 

Het is een tijd van zelfreflectie, soberheid, bezinning. 

De vieringen geven de mogelijkheid om even naar binnen te keren. 

 

Om toch in deze periode een moment van bezinning te geven heeft een kleine groep een alternatief 

georganiseerd voor de vespers. 

Leidraad in deze vieringen zijn de zeven kruiswoorden/zinnen. Met behulp van muziek, gebed, tekst 

en stilte is er de mogelijkheid om zo naar binnen te keren. 

Vanaf 22 februari is er elke zondagavond om 19.00 uur een korte viering. 

Jullie zijn van harte welkom in een van de zalen van de Goede Herderkerk aan de Lomanlaan 2. 

 

Jolanda, Dick, Marry 

 

                       


