
 Protestantse Wijkgemeente Hoogeveen-Oost 
 
20e jg., nr. 999 6e zondag van Epifanie  15 februari 2026 

Gezamenlijke dienst 9.30 uur, vanuit de Goede Herderkerk, ook te 
volgen via livestream op www.pghoogeveen.nl en kerk tv 
     
voorganger Ds. Cees J. ‘t Lam wel kindernevendienst 
oud. van dienst Greet in ‘t Veld   
lector Matty Scholing   
diaken Henk Vredeveld koster Jan Godeke 
organist Wim Oostenbrink   

 
Liederen  
vooraf Lied 158B 
intochtslied Psalm 138: 1, 2 
zingen Klein Gloria 
zingen Psalm 138: 4  
zingen Lied 281: 1, 2, 9, 10 
met kinderen Wij gaan voor even uit elkaar 
na 1e lezing Lied 942: 1 
na 2e lezing Lied 942: 2 
na 3e lezing Lied 942: 3 
na overdenking Geloofsbelijdenis en aansluitend Lied 634: 2 
gedenken Eens zal op de grote morgen  
slotlied Lied 905: 4 
  
Lezingen Lucas 1: 57-64, 78, 79   Lucas 3: 7a, 8a, 10-14 
 Joh 3: 27a, 28-30          Matteüs 11: 2-6 
 Marcus 6: 17, 18 21b-25, 27, 28 
 
Inzameling 

 
Bij de uitgang: 
1. Diaconie – t.b.v. wijkkassen 

 2. Onderhoud gebouwen en energiekosten  
 3. Kerk 
 en er hangen bussen voor de zending  
 
 

 
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar: 
Mevr. N. de Jong, Weidesteyn kamer 535 

 
!

http://www.pghoogeveen.nl/


 

We leven mee met: 
Mevr. Janna Pol, Buizerdlaan 105, 7905 GB 
Dhr. Willem Rooks, Hennie van Andelhof 3-111, 7901 HD  
Mevr. Nynke de Jong, kamer 535 Weidesteyn, Dr. Amshoffweg 4,  
7909 AA 
Mevr. Hennie Boertien-Faken, Valkenlaan 5/206, verblijft tijdelijk op 
afdeling de Plint in het herstelhotel De Kaap, Het Haagje 85, 7902 LD 
Mevr. Miny Benjamins-Gruppen, Korhoenlaan 5/20, 7905 GT  
Mevr. Hillie Kroezen-Westera (Het Haagje 89-42 7902 LD) is nog 
tijdelijk opgenomen in De Kaap 
Mevr. Gé de Vries-Zwart, Kemperstraat 2/11, 7901 CB 
 
Mevr. Trijnie Everts-Kerssies is afgelopen dinsdag opgenomen in een 
hospice in Hoogeveen. Na een zware hersenbloeding, zal zij niet meer 
beter worden.  
  
Overlijden  
Op donderdag 5 februari is overleden de heer Pieter (Piet) Dam op de 
leeftijd van 88 jaar. Hij woonde met zijn vrouw Hennie Dam-Koekoek 
in woonzorgcentrum Wolfsbos, Valkenlaan 5/311, 7905 AA. De 
dankdienst voor zijn leven heeft inmiddels plaatsgevonden. Wij wensen 
Hennie en haar gezin Gods troostvolle nabijheid in het gemis.  
 
Koffie met een oortje 
Wij nodigen u weer van harte uit voor onze koffieochtend op dinsdag 
17 februari en de daaropvolgende is op woensdag 4 maart. We 
beginnen om 10.15 uur. Mocht u vervoer nodig hebben dan kunt u ons 
bellen. Iedereen is van harte welkom! 
Finy van Zoelen 06 221 128 70  Aly Oosterhuis 0528 850318 
 
Paasgroetenactie 2026 15 en 22 februari 
De ZWO-werkgroep verzorgt ook dit jaar de Paasgroetenactie. Hierbij 
sturen wij paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en 
Nederlandse gevangenen in het buitenland. Voor gedetineerden is het 
bemoedigend wanneer ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets 
persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart 
ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet de 
gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de 
kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Er zijn 
twee soorten kaarten:  
 



 

1. Dubbele Nederlandse kaarten voor Nederlandse gedetineerden 
in Nederland en in het buitenland. De aangehechte kaart kan de 
gedetineerde zelf aan iemand sturen. Hierop komt een 
postzegel.  

2. Engelse kaarten voor Engelstalige gedetineerden in Nederlandse 
gevangenissen.  

Op zondag 15 en 22 februari kunt u een bemoediging en uw naam op 
een kaart schrijven. Voor de dubbele kaarten vragen wij een bijdrage 
voor de postzegel van € 1,40. U kunt ook zelf een postzegel mee-
nemen. Wij versturen de kaarten gezamenlijk naar het verzameladres.  
ZWO werkgroep Oost en Hoofdstraatkerk 
 
Afscheid na 24 jaar 
Ans en Marco namen afgelopen zondag afscheid van de wijkgemeenten 
Oost en Centrum. Velen waren gekomen om ze de hand te schudden 
en te bedanken. Na de dienst stond er een lekker bakje koffie klaar 
met een gebakje met een foto erop van Ans en Marco samen op een 
bankje. Bij een afscheid horen ook dankwoorden. Deze werden eerst 
uitgesproken door de voorzitter van de CvK, Leo Schot: “Bedankt voor 
de periode waar jullie klaar stonden voor de wijkgemeente Oost en 
later wijkgemeente Centrum.” Namens het CvK kregen Ans en Marco 
uit handen van Jerry Bisschop een prachtige bos bloemen, een bon, 
vergezeld van een luid applaus. Daarna kreeg Jan Godeke het woord. 
Jan vertegenwoordigde de hulpkosters. Ze zijn Ans dankbaar dat ze 
alles op papier heeft gezet b.v. wat te doen bij het openen van de kerk. 
Het zorgde voor een lach en een traan. Namens alle kosters 
overhandigde Jan een passend cadeau. Adrie Verhage was de volgende 
spreker. Hij vertelde over de periode van Marco en Ans in de 
Oosterkerk. Toen ze er zijn komen wonen, met eerst Chris en later 
Rick, die met de loopfietsjes of driewielers door de kerk heen 
scheurden. Marco had veel verstand van website en geluid en heeft 
hier veel werk in verzet. Later als veiligheidsdeskundige, dit is in 
coronatijd ontstaan. Marco heeft dat prima uitgestippeld en 
gecontroleerd. De 1,5 meter was goed te zien in de kerk, gele kruisen 
met tape geplakt, één rij banken overslaan, dan pas de volgende rij 
banken. Goed over nagedacht. Ook verzorgde Marco de EHBO- en 
reanimatiecursussen. Ans in haar kostersperiode wist vrijwel overal een 
oplossing voor. Meedenken o.a. bij projecten van de 
kindernevendiensten. De Gambia groep helpen met de rommelmarkt, 



 

alles klaarzetten, weer 
opruimen. En zo kunnen we 
nog meer werkgroepen 
opnoemen waar ze haar 
ideeën kwijt kon. Een kanjer 
dus. Adrie bedankte Marco en 
Ans voor hun inzet als koster 
en ze kregen een mooie bos 
bloemen en nog een 
bloemenbon en een 
cadeaubon van leden van de 
beide wijkgemeenten met het 
bedrag van € 950,-  
Allebei super bedankt en 
succes in jullie nieuwe banen! 
 
 
 
 
Viering 22 februari 2026 
09.30 uur: Ds. Raymond de Hoop  
17.00 uur: Vespers 
 
 
 
 
 
Als u pastorale zorg nodig hebt, 
kunt u contact opnemen met  
06-18 43 19 67.  
 
U krijgt dan één van de 
pastoraatsouderlingen te 
spreken. Die zal u verder 
verwijzen. 
 
Kopij voor de zondagsbrief kunt u 
vóór donderdag a.s. 18.00 uur 
verzenden naar 
zondagsbrief@live.nl  

mailto:zondagsbrief@live.nl

