
 Protestantse Wijkgemeente Hoogeveen-Oost 

 

19e jrg, nr. 998 5e zondag van Epifanie     8 februari 2026  

Ochtenddienst 9.30 uur, vanuit de Hoofdstraatkerk, ook te 

volgen via livestream www.pghoogeveen.nl en kerk tv  

 
voorganger Ds. Dick van der Vaart 

oud. van dienst Akke Bouwhuis 
diaken Klaas Kroezen   

lector Tineke van Dijken wel kindernevendienst 
organist Johan Schelhaas koster Gert Vroom 

 

 
Liederen               

voor de dienst Lied 281: 1. 2. 3. 5 

intochtslied Lied 212: 1. 2. 3 
na kyriëgebed  Om te leven met zo velen (zie binnenblad) 

met de kinderen YouTube: Hoger dan de blauwe luchten 
na 1e lezing Psalm 22: 1. 2. 3 

na 2e lezing Lied 791: 1. 5. 6 

na verkondiging Lied 753: 1. 2. 3. 6 
gedenken Lied 961 
slotlied Waar je woont op deze wereld (zie binnenblad) 
  

Lezingen 1 Koningen 21, 1-16.     1 Korintiërs 13 

  
Inzameling Bij de uitgang: 

 1. diaconie: Noodhulp Griekenland – opvang voor    

gestrande vluchtelingen 
 2. plaatselijk pastoraal werk 

 3. kerk  
    en er hangen bussen voor de zending 

 

                             De bloemen gaan als groet van de gemeente naar: 

                             - mevr. M. van Kalsbeek, Tapuitlaan 57 

                                

 

 

 

 

http://www.pghoogeveen.nl/


 

We leven mee met:  

Mevr. Janna Pol, Buizerdlaan 105  
Mevr. Nynke de Jong, kamer 535 Weidesteyn, Dr. Amshoffweg 4,  

7909 AA 
Mevr. Benjamins-Westerbeek, Melkweg 59, 7904 ER  

Dhr. Willem Rooks, Hennie van Andelhof 3-111, 7901 HD  

Mevr. Gé de Vries-Zwart, Kemperstraat 2/11, 7901 CB 
Mevr. Hennie Boertien-Faken, Valkenlaan 5/206, die op afdeling de 

Plint in het herstelhotel De Kaap verblijft, Het Haagje 85, 7902 LD.  

Mevr. Miny Benjamins-Gruppen, Korhoenlaan 5/20, 7905 GT  
De heer Jan Lip heeft met gezondheidsproblemen, waaronder een 

longontsteking, in het ziekenhuis in Emmen gelegen. Hij is weer thuis! 
(Beatrix, Riegshoogtendijk 59-14, 7913 TZ  Hollandscheveld). 

Mevrouw Aly Moes is weer thuis na een opname in het Isalaziekenhuis 

in Zwolle vanwege hartproblemen. Aan de hand van onderzoeken 
wordt het behandelplan bepaald. Van Goghlaan 1-11, 7901 GK. 

Mevrouw Hillie Kroezen-Westera (Het Haagje 89-42 7902 LD) is met 
pijnklachten aan haar been tijdelijk opgenomen in De Kaap.  

 

Overleden: 
Op 29 januari is overleden de heer Gerrit Eduard Abrahams in de 

leeftijd van 86 jaar. Hij woonde met zijn vrouw Hellen aan de Draco 22. 

De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op woensdag 28 januari in de 
aula van Zevenberg. In de rouwkaart staan de woorden: “Liefde is het 

mooiste om te hebben, het moeilijkste om te krijgen en het meest 
pijnlijke om te verliezen.” We wensen zijn vrouw kinderen en 

kleinkinderen Gods Nabijheid toe. 

  
 

 
Afscheid Ans en Marco Selier 

Na 24 jaar begint onze koster Ans Selier aan een andere baan bij 

Woonzorgcentrum Olden Kinholt. Haar arbeidsovereenkomst met de 
Protestantse Gemeente Hoogeveen zal per 1 februari 2026 

eindigen. Ook Marco Selier stopt als veiligheidsdeskundige per 1 
februari 2026. Hun vertrek willen we niet ongemerkt voorbij laten 

gaan. Daarom organiseren we een afscheidsreceptie op zondag 8 

februari na de dienst.  
 

 

 
 



 

Lied van de openbaarheid 

Om te leven met zovelen 
mens voor mens en land voor land, 
is Uw woord aan ons gegeven 
en Uw geest weeft het verband. 
Leer ons uit onszelf te treden, 
haal ons uit die eenmanstent 

om te gaan met vaste schreden 
naar wie nog geen leven kent. 
 
Dat wij niet verloren raken 
in de binnenlandse strijd,  

opgetast met eigen zaken 
voor zoveel – zo weinig tijd. 
Dat wij niet onszelf begraven 
niet vergaan in eigen baat 
maar verrijzen bij het leven 

tot vernieuwing weer in staat. 
 
Gij, die weigert aan te nemen 
dat uw liefde zal vergaan. 
Gij die leeft van hoop op mensen 
dat zij ooit elkaar verstaan. 

Blijf hier leven in ons midden, 
stuw ons naar elkander toe. 
Blijf in arme mensen bidden 
en wordt uw gebed niet moe. 
 

 
Waar je woont op deze wereld 
Waar je woont op deze wereld, tussen bloemen of beton 
elke dag is er nieuw leven, elke dag een nieuwe zon. 
Elke dag een nieuwe kans ook, om opnieuw op weg te gaan 
en te zoeken naar het wonder, van de Heer in ons bestaan. 

 
Waar je woont op deze wereld, tussen bloemen of beton,  
tussen haat of tussen liefde, elke dag is er een zon. 
Elke dag een nieuwe kans ook, ’t Woord van Christus te verstaan. 
door de ogen van de ander, kijkt de Heer ons steeds weer aan. 

 
Waar je woont op deze wereld, tussen bloemen of beton 
tussen twijfel, tussen hopen, elke dag is er een zon. 
Elke dag een nieuwe kans ook, samen weer op weg te gaan 
samen werken in Zijn liefde, samen werken in Zijn naam 



 

 

 
 

 
 

 

Inzameling Voedselbank van Kerk in Actie  
Namens de Voedselbank Hoogeveen en de diaconieën heel hartelijk 

bedankt voor de geweldige opbrengst van de levensmiddelen afgelopen 

zondag. Het was fantastisch!!  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Viering 15 februari 2026 
9.30 uur: ds. Cees J. ‘t Lam 

 
Als u pastorale zorg nodig hebt kunt u contact opnemen met   
06-18 43 19 67. U krijgt dan één van de pastoraatsouderlingen te spreken.  

Die zal u verder verwijzen.  
Kopij voor de zondagsbrief kunt u vóór donderdag 18 uur verzenden naar 

zondagsbrief@live.nl  

mailto:zondagsbrief@live.nl

